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NDuDjée

Zeuj gilder oallemoale grjééd Euzdre Veuzen? IJzrn Vijzn? 
Uzzdre vuzzn? Eezdre Veezn? Njéé: Euzzrn Veuzzn!

(Refrein)

M’ en goedsemoeds  
ne krabbekeunink in de Djée gelejd

dat hèt doa vréént gespejt, dat 
woas a vréént lawejt
M’ en goedsemoeds  

ne krabbekeunink in de Djée gelejd,
dat hèt doa vréént gespejt.

(Maldegem)
De mènsen smeutn van alles NduDjée:

ne redukiel, een flaske of ne vélo op ne kjé.
Omdatter noois  gjeen stikske freut in ligt,

is dat onze Ma’degemse plicht!

(Adegem)
De Beegue d’as d’ Oigemse Djée.

’t es aw geleik  
van waoderu strjuumt toch assan noar de zjee.

Buiden de weireld zeijme  gefrustreerd
wan waoderu wordt alteijd gefusioneerd.

(Middelburg)
Tussn De Lieve NDuDjée

stichtte Bladelin een stadje in de middeleeuwn.
Hij zat meé zeun madam ip een kastjeeuw.

Nen krabbekeunink woart ie maar toch ook nie mjéér.

(Kleit)
DuDjée è gjéél den boel verdestleweerd.

Den Irselweg en ’t Sompelken zeen akkens garrezeerd.
Die zandzakken, z’ elpen gjéne zak,

nen bezembinder verzeupt op zeen gemak.

(Donk)
Westflutn zieme nie ma ’t schil moa da.

Me dansen ip de sréve ip de kloppers van pepa.
Me drinken ut de Smoefelbéke sop

en ’ t snuchens emme gjéne zjére kop.

In de Ede

We hebben met opzet een dadel in de Ede gelegd
dat heeft daar erg gespetterd, het maakte veel 
lawaai.
We hebben met opzet een dadel in de Ede gelegd,
dat heeft daar erg gespetterd.

De mensen gooien van alles in de Ede: een 
boodschappentas, een flesje of op een keer ook een 
fiets. Omdat er nooit een stukje fruit in ligt, is dat 
onze Maldegemse plicht!

De Beke is de Ede van Adegem. ’t Is allemaal om 
het even, want water stroomt toch altijd naar de zee. 
Buiten de wereld zijn we gefrustreerd
want water wordt altijd gefusioneerd.

Tussen de Lieve en de Ede stichtte Bladelin een 
stadje in de Middeleeuwen. Hij zat met zijn vrouw op 
een kasteel maar hij was toch eigenlijk niet meer dan 
een dadel.

De Ede heeft heel de boel verwoest. De Urselweg 
en de Hogebranddreef zijn er altijd slachtoffer van. 
Zandzakken helpen niet,  een bezembinder verdrinkt 
op zijn gemak.

We zijn geen West-Vlamingen maar het scheelt toch 
niet veel. We dansen op de klompen van ons vader 
op de grens. We drinken het sop uit de Smoefelbeek 
en hebben ’s ochtends geen kater.
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